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Dit nummer begint met een bijdrage van
Henk Hillenaar die verbinding zoekt tussen ons,
gelovigen, met minder- of ongelovigen.

Uiteraard staat dit novembernummer in ruime mate
in het teken van de nagedachtenis aan wie ons nabij
was en is overleden dit jaar.

Berichten en gedichten verspreid over dit nummer
getuigen daarvan.

Het afscheid van Emile betekent dat er hard
gewerkt wordt door zijn opvolgers.

In twee interviews vertellen de erfgenamen van
Emile’s werk wie zij zijn en hoe zij naar de
uitdaging kijken.

Verder in dit nummer leest u berichten van de
pastores, informatie over verschillende
werkgroepen, oproepen van de Beleidsraad en de
Werkgroep Pastoraat en een bericht uit Rwanda.
En in een herfstnummer past ook een fruittuin,
toch?

Het decembernummer wordt verzorgd door Jaap
Hikke. Graag kopij bij Jaap voor 15 november:
j.hikke@kpnmail.nl

Namens de redactie
veel leesplezier

Karel van Hoestenbperghe




