wh&.’ door Eva Martens

‘Ga eens wat vaker vreemd’ zo klonk die ochtend vanaf het
podium. Gastpredikant Manuela Kalsky riep ons op vaker uit
onze ‘bubbel’ te komen, je te verhouden tot ‘vreemden’;
mensen die andere verhalen, andere levenservaringen en
andere overtuigingen hebben dan jij.

Die middag stond een nieuw evenement op het programma
in de Dominicus waarin je als deelnemer de kans kreeg om
op deze manier vreemd te gaan...

Ga eens wat vaker vreemd

in de Dominicus

e Dominicus, dat als gebouw sowieso al vaker is vergeleken

met een bibliotheek vol verhalen; op de muren, in de ramen,
in de liederen, in wat we vieren en delen - vormde nu het decor voor
een levende bibliotheek waar lezers menselijke boeken konden
‘lenen’.
Als lezer in deze bibliotheek kon je van tevoren bij opgave online een
boek reserveren. Sommige lezers hadden zo van tevoren al gekozen
voor een thema - zonder te weten wat voor iemand bij het thema zal
horen - andere lezers kozen ervoor zich te laten verrassen. Er waren
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ook deelnemers die als nietsvermoedende voorbij-
ganger in de Spuistraat werden uitgenodigd lezer
te worden.

Bij binnenkomst in de Dominicus word je als lezer
verwelkomd door een bibliothecaris die uitleg
geeft bij een groot bord. Daarop staan thema’s van
alle boeken. Je mag een keuze maken uit de nog
beschikbare thema’s.

Een bibliothecaris brengt je naar het tafeltje van het
levende boek dat je hebt gekozen en geeft het
‘leenreglement’; zowel lezer als levend boek mogen
elkaar - uiteraard met respect - alles vragen. Natuur-
lijk bepaalt ieder zelf welke vragen beantwoord wor-
den. Dan kan de ontmoeting beginnen.
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