
Dominicus                 Zondag 18 juni 2023 
+Amsterdam+ 

A V O N D 
 

Serie: Levensliederen 
 
 

ORDE VAN DIENST 

1. ‘Mag jouw naam onze hulp zijn’ (t. G. Swüste, m. A. van Baest) 

2. Welkom door Germain Creyghton 

3. ‘Het ene geslacht gaat’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 156) 

4. Lezing uit Prediker 12: 1-7 

5. Levenslied ‘Avond’ (Lennaert Nijgh /Boudewijn de Groot),  

6. Overweging door Leontien Dekker 

7. ‘Op mijn levenslange reizen’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal - Groen 75) 

8. Mededelingen, collecte 

9. Tafelgebed: ‘Open uw hart’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 131) 

10. Brood en wijn, met ‘Voordat ik bomen zag’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 185) 

11. Voorbeden met acclamatie ‘Blinde ogen’ (t. H. Oosterhuis, m. E. van Merode) en 

zegen 

12. ‘Dat wij volstromen’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 182) 

 
Zang: Dominicuskoor 
‘Avond’ zang door Gerard Swüste 
Piano/orgel: Evert van Merode, dirigent: Arjan van Baest 
 
Techniek: Bert Haver (geluid), Jan Lassche (beeld) 
De overweging is na afloop van de dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct) of vindbaar 

via www.dominicusamsterdam.nl/wij-doen/toespraken/ 
Voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct) 
Collecte 11/6: € 2.203,60 (waarvan via Givt € 938,-). De helft van dit bedrag gaat naar 
St. Benin-Ami en wordt verdubbeld uit het legaat. 

- - - - - - 

 
AGENDA 
- Zondag 25 juni: En todo amar y servir. Overweging door Henk Hillenaar 
- Zondag 2 juli: Keti Koti. Overweging door Kathleen Ferrier 
 

- - - - - - 

  



 
-.‘Avond’ (Lennaert Nijgh /Boudewijn de Groot) 
 

Nu hóef je nooit je jas meer aan te trekken 
en te hopen dat je licht het doet. 
Laat buiten de stormwind nu maar razen in 
het donker 
want binnen is het warm en licht en goed. 
Hand in hand naar buiten kijken waar de 
regen valt, 
Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je 
ogen 
en ik ken je diepste angst. 
 
Want je kunt niets zeker weten en alles 
gaat voorbij. 
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof 
ik geloof, ik geloof, in jou en mij. 
 
En als je 's morgens opstaat ben ik bij je 
en misschien heb ik al thee gezet. 
En als de zon schijnt buiten gaan we lopen 
door de duinen 
en als het regent gaan we terug in bed. 
Uren langzaam wakker worden, zwevend 
door de tijd, 
ik zie het licht door de gordijnen en ik weet: 
het verleden geeft geen zekerheid. 
 
Want je kunt niets zeker weten en alles 
gaat voorbij. 
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof 
ik geloof, ik geloof, in jou en mij. 
Ik geloof, ik geloof, ik geloof 
ik geloof, ik geloof, in jou en mij. 
 

Ik doe de lichten uit en de kamer wordt nu 
donker, 
een straatlantaarn buiten geeft wat licht. 
En de dingen in de kamer worden vrienden 
die gaan slapen, 
de stoelen staan te wachten op het ontbijt. 
En morgen word ik wakker met de geur van 
brood en honing, 
de glans van het gouden zonlicht in jouw 
haar. 
En de dingen in de kamer, ik zeg ze 
welterusten, 
vanavond gaan we slapen en morgen zien 
we wel. 
Maar de dingen in de kamer zouden 
levenloze dingen zijn 
zonder jou. 
 
En je kunt niets zeker weten want alles 
gaat voorbij. 
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof 
ik geloof, ik geloof, in jou en mij. 
Ik geloof, ik geloof, ik geloof 
ik geloof, ik geloof, in jou en mij. 
 
En je kunt niets zeker weten want alles 
gaat voorbij. 
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof 
ik geloof, ik geloof, in jou en mij. 
Ik geloof, ik geloof, ik geloof 
ik geloof, ik geloof, in jou en mij. 

 
 

 
 
 

- - - - - - 
 

 

VOOR DE KINDEREN 
Samen met de kinderen uit de kerk gaan we naar achteren om een verhaal 
te lezen, erover te praten of te knutselen of -vandaag- zingen! Heb je zin om 
met ons mee te gaan? Tot zo! 

De kindernevendienstgroep 

 

 



 

MEDEDELINGEN 

- ZOOM-NA-DE-DIENST 
In de Zoom-bijeenkomst na de dienst kunt u napraten en elkaar even zien. Zie daarvoor 
de link op de website (op de luisterpagina), of zie de Agenda 

- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT 
U kunt met Givt geven via de QR-code (of gewoon in de Givt-app) 
Ook overmaken kan – zie onze bankrekening achterop de OvD. In de kerk 
komen de mandjes langs. 

- TIP VAN DE BOEKENTAFEL: 
- ‘De beste helft. Kunnen we behalve alsmaar ouder ook wat wijzer worden?’, Arjan 
Broers, € 20,-. 
- ‘Wat is ruimte waard’, Marjolijn van Heemstra, € 8,- 
- ‘De twaalf Kleine Profeten’, vertaald en toegelicht door Gerard Swüste, € 29,99 
- ‘150 psalmen vrij’, Huub Oosterhuis, € 29,99 
De teksten van de monologen uit de serie ‘Nu ben ik alleen’ zijn nu ook gebundeld. € 2,- 
 

 

 

- SECRETARIAAT 
Het kantoor is voorlopig op woensdagen niet open. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - - - - - - - - - - - 
 

PASTORAAT De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Arjan Broers, zijn 
bereikbaar voor een gesprek of een afspraak. 
Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl 
of Arjanbroers@dominicusamsterdam.nl 
 

DOMINICUSCONTACT Olga Wagenaar, tel. 06-20364158 

SECRETARIAAT Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-, do-, en 
vrijdag van 9.00 - 12.00u en/of op afspraak (mobiel 06-45503644) 

NIEUWSBRIEF Op de hoogte blijven? Meldt u aan via 
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/ 

SOLIDARITEIT Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze 
gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928 

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 A | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183 
BANK: NL12 TRIO 0788 8224 46 
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