
Dominicus                 Zondag 27 aug 2023 
+Amsterdam+ 

 

D E   H E I L I G E   N A T U U R 

 
Serie Zomerdiensten 

 
ORDE VAN DIENST 

1. ‘Wees hier aanwezig’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal – Groen 12) 

2. Welkom door Arjan Broers 

3. ‘Altijd Aanwezige’ (t. S. Huisman, m. T. Löwenthal – Blauw 53) 

4. Lezing uit Karen Armstrong ‘De heilige natuur’ (fragment) 

5. Overweging door Manuela Kalsky (met lied ‘Groter dan ik’) 

6. ‘Hoor, maar ik kan niet horen’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 63) 

7. Mededelingen en collecte 

8. Muziek 

9. Tafelgebed 

10. Delen van brood en wijn 

11. Voorbeden met ‘Ubi Caritas’ (Taizé) en zegen 

12. ‘De steppe zal bloeien’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen – Groen 59) 

 

Zang: Dominicus Zomerkoor 
Piano/orgel: Charlie Bo Meijering, dirigent: Evert van Merode 
Techniek: Hans Boetje (geluid), Geert-Jan Meijerhof (beeld) 
In de zomer is er niet altijd een overweging. Als die er is dan is die na afloop van de 

dienst achterin de kerk verkrijgbaar (25ct) of vindbaar via 
www.dominicusamsterdam.nl/wij-doen/toespraken/ 

Voorgaande overwegingen zijn te vinden tegenover de boekentafel (25ct) 
Collecte 20/8: € 2.137,- (waarvan via Givt € 931,90). De helft hiervan is bestemd voor St 
Quality Center Ngalamo / Malawi en wordt verdubbeld uit het legaat. 

- - - - - - 

 
AGENDA 
- Zondag 3 sept: Openingszondag. Overweging door Janneke Stegeman 
- Zondag 10 sept: Een reis naar Taizé. Overweging door Eva Martens 

- - - - - - 



 
- ‘Groter dan ik’ (Froukje Veenstra) 
 
Happy new year 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd, tijd tikt maar door (door) 
 
Happy new year 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd, tijd tikt maar door (door, door) 
 
Happy new year 
Het is tweeduizendtwintig alweer 
En we zijn met steeds meer en we willen 

steeds meer 
Wie het kleine niet eert is het grote niet 

weert 
Wie niet weet wie niet deert 
 
Ik drink nog een drankje 
Proost op het leven 
De klok slaat twaalf uur, zijn mijn zonden 

vergeven dan? 
We zullen beven, de aarde zal bloeden 
En wie niet betaalt moet zijn schulden 

vergoeden 
 
Maar ik wil een toekomst 
Ik wil een kind, ik wil een carrière, een tuin, 

een gezin 
Ik wil kunnen proeven van echt schone 

lucht 
Maar de rijken die vluchten, die boeken een 

vlucht 
 
En het kan anders, ik weet dat het kan 
Met geloof en een wil en een wet en een 

plan 
Ik wil een toekomst, en jij wil het ook 
Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook 
 

Happy new year 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd, tijd tikt maar door en je sluit je ogen 

ervoor 
 
De wereld staat in de fik 
En ik zou het willen blussen 
Maar het vuur is groter dan ik 
En ik stik in 
De time, time ticking 
De tijd, tijd tikt maar door 
 
Groter dan ik 
Maar ik ben groter dan dat 
We gaan dood dus de nood is wat hoger 

dan dat 
'T Is klote maar laten we hopen op dat 
We het redden met horten en stoten en dat 
We gaan praten, vooral met elkaar 
Want de crisis is hier en Den Haag is nog 

daar 
En dat we iets doen, echt doen hoor 
Want daar heb je poen voor 
En met sinterklaas zet ik daar dan m'n 

schoen voor 
 
Ik wil een toekomst, ik wil een verhaal 
En niet voor mezelf maar voor ons allemaal 
Ik wil zien in 50 tinten groen 
Ik wil graag denken en durven en doen 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



- - - - - - 

MEDEDELINGEN 

 

- ZOOM-NA-DE-DIENST 
In de Zoom-bijeenkomst na de dienst kunt u napraten en elkaar even zien. Zie daarvoor 
de link op de website (op de luisterpagina), of zie de Agenda 

- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT 
U kunt met Givt geven via de QR-code (of gewoon in de Givt-app) 
Ook overmaken kan – zie onze bankrekening achterop de OvD. In de kerk 
komen de mandjes langs. 

- TIP VAN DE BOEKENTAFEL: 
-‘De heilige natuur’, Karen Armstrong, € 20,99 
- ‘De heilige natuur’, Pim Martens e.a., € 19,90 
- ‘Ochtenden’, Donald Niedekker, € 16,50. Waarnemingen van de vroege morgen, een 
jaar omspannend, van herfst tot herfst, telkens één ochtend op een bladzijde. 
- ‘Wat is ruimte waard’, Marjolijn van Heemstra, essay maand van de filosofie, € 8,- 

- KOFFIE BETALEN MET QR-CODES 
Aan de koffiebar kunt u nu ook betalen door een QR-code te scannen met uw bank-app 
(of QRcode-scanner) op uw mobiel. 

- SAVE THE DATE: GEMEENTEMIDDAG OP ZONDAG 17 SEPTEMBER 
Op zondagmiddag 17 september gaat het weer gebeuren: de gemeentemiddag. Het 
belooft een interactieve middag te worden. Reserveer vast tijd in je agenda. 

- 8x MEDITATIEKRING IN DE RUIMTE VAN DE STILTE 
Vanaf 13 september gaat de meditatiekring ‘In de ruimte van de stilte’ weer van start. In 
de traditie van alle wereldreligies, ook in het christendom, bestaat een rijke ervaring met 
meditatie en het zoeken naar stilte. Wanneer je mediteert leer je te ontspannen en los te 
komen van dagelijkse onrust en krampachtigheid. Zo kan er zicht komen op iets wat 
groter is dan je zelf en vraagt om eerbied. Naast stiltemeditatie zoeken we, door tekst en 
muziek, naar verbinding met de zondagse liturgie. 
Leiding: Dick de Korte, tweewekelijks vanaf 13/9, 19.45-21.30u, Grote Zaal. Informatie 
en aanmelden via email: D.de.korte47@gmail.com 
 
- 15 OKT: DE GROTE AMSTERDAM QUIZ 
Hoeveel keitjes liggen er op de Dam? Wat is een drijfsijs? En wanneer 
waren de In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. In de aanloop naar dat 
feest wordt de Grote Amsterdam Quiz gespeeld, om te beginnen met 
voorrondes op 86 locaties in de stad. 
En natuurlijk doet de Dominicus ook mee. Wij organiseren onze voorronde 
op zondagmiddag 15 oktober, scan de qr-code of ga naar: 
www.dominicusamsterdam.nl/events/de-grote-amsterdam-quiz/ 

- VERBOUWING ZOMER 2023 
Vanaf 17/7 t/m aug worden de toiletgroep en de keuken in de kerk worden vernieuwd en 
de kerkvloer wordt gerestaureerd. Er zal minder toiletcapaciteit zijn en het is 
improviseren met de koffie – we hopen op uw begrip! 
Wil je helpen met poetsen op zaterdag 2 september a.s., meld je dan aan bij Hannie 
Bulsink (06 – 15 42 82 52). 

 

https://dominicusamsterdam.nl/evenementen/
mailto:D.de.korte47@gmail.com


 

 

- TIJDELIJKE AFZETTING BIJ HOOFDALTAAR ONDER DE GLORIEBOOG 
Naar aanleiding van een recente inspectie van Monumentenwacht die verder onderzoek 
aangeraden heeft, heeft de Beheercommissie besloten een klein oppervlak onder de 
grote spitsboog bij het hoofdaltaar af te zetten. Uit voorzorg is voor deze tijdelijke 
oplossing gekozen. Met onze architect en constructeur wordt overlegd over het 
vervolgonderzoek en te nemen maatregelen. 
De Beheercommissie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - 
 

PASTORAAT De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Arjan Broers, zijn 
bereikbaar voor een gesprek of een afspraak. 
Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl 
of Arjanbroers@dominicusamsterdam.nl 

DOMINICUSCONTACT Olga Wagenaar, tel. 06-20364158 

SECRETARIAAT Het secretariaat van de Dominicus is geopend op di-, do-, en 
vrijdag van 9.00 - 12.00u en/of op afspraak (mobiel 06-45503644) 
NB – gesloten op woensdag. 

NIEUWSBRIEF Op de hoogte blijven? Meldt u aan via 
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/ 

SOLIDARITEIT Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze 
gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928 

 

DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 A | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183 
BANK: NL12 TRIO 0788 8224 46 

 
secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl 
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